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Dierbare missievrienden,

leder kind heeft een droombaan in gedachten. Zo droomde ik als klein
meisje ervan om kapster te worden en een eigen zaak te beginnen. Tijdens
een dagtocht naar Den Haag veranderde die droom. Bij het zien van de
statige en monumentale huizen op het Lange Voorhout wist ik het zeker:
ik wil ambassadeur worden. Ik had er destijds geen enkele notie van dat
een dergelijke positie enkel is weggelegd voor topdiplomaten. Ach, tussen
droom en werkelijkheid ligt een groot verschil.

Onlangs zond de KRO-NCRYV de tweedelige documentaire ‘Anita in de
missie’ uit. In dit programma tekent presentratrice, Anita Witzier, de
levensverhalen op van de Witte Zusters. Zij waren tot diep in de twintigste
eeuw actief in Afrika. Ze bouwden scholen, werkten in ziekenhuizen en
richten zich vooral op de vooruitgang van de lokale vrouwen. De laatste
Nederlandse Witte Zuster vertrok in 2020 en sindsdien is hun werk
overgenomen door Afrikaanse zusters. De documentaire werd een prachtig
en ontroerend verslag van hun levenswerk.

Paus Franciscus stak onlangs, tijdens een interview met leden van de
missiecongregatie van de Combonianen uit Spanje, alle missionarissen een
hart onder de riem. Hij zei: “Wat mij het meest verbaast aan
missionarissen is hun vermogen om zich ter plaatse te vestigen, culturen te
respecteren en bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Ze ontwortelen de
mensen niet, integendeel. Wanneer ik missionarissen zie, merk ik op dat
katholieke missionarissen niet erna streven om mensen te bekeren tot hun
eigen overtuiging, maar het evangelie verkondigen volgens de cultuur van
elke plaats. Dit is katholicisme; respect hebben voor andere culturen.”

Het is niet voor niets dat de paus in 2020 de studenten van de
diplomatenschool van het Vaticaan opdroeg tenminste één jaar in de
missie te gaan werken. Een betere leerschool bestaat er volgens hem niet.

In de eerste nieuwsbrief van het jaar treft u zoals gebruikelijk een
opsomming van de in het afgelopen jaar gehonoreerde projecten aan.
Deze opsomming doet niet voldoende eer aan het enorme werk dat er
verricht wordt door missionarissen, binnenlandse priesters en lokale
gemeenschappen. We zijn echter dankbaar dat we dankzij uw bijdragen,
hun werk kunnen blijven ondersteunen.

Met een glimlach denk ik terug aan mijn kinderdroom. Ambassadeur der
Nederlanden was niet voor mij weggelegd, maar de werkelijkheid is vele
malen beter. Wij worden immers allen uitgenodigd om ambassadeur van
Christus te zijn en daadwerkelijk een verschil uit te maken in het leven van
anderen.

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven,
Directeur Missiebureau.
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VASTENAC IE

Ajak en haar kinderen, gevlucht uit Zuid -Soedan

Mensen onderweg

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in
het teken van mensen die hun huis moesten
verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of
grote natuurrampen, anderen zijn van hun land
gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw
bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen
mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de
oorlog in Oekraine nog eens miljoenen mensen op
drift. Vorig jaar mei hadden wereldwijd 100 miljoen
mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig
heenkomen elders.

Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het
rijke Westen trekken, maar meestal komen ze
terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda
vangen de meeste vluchtelingen op.

Niet genoeg te eten

Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-
Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar
buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen
mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens
de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties
behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met
de meeste vluchtelingen. Zo’'n zestig procent van de
bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden

is bijna onmogelijk.

Ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van
rustigere gebieden hun ontheemde landgenoten
waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de
Witte Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land
krijgen om voedsel te verbouwen. “Samen
overleven is makkelijker dan alleen,” aldus een
vluchtelinge die in Malek een nieuw thuis vond.
“Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds
hoop voor de kinderen.”

Wat doet Vastenactie?

leder jaar steunen we kleinschalige projecten die
(in)direct te maken hebben met mensen die
moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of
extreme droogte. In 2023 ondersteunt
Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor
ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen,
die proberen elders in hun land een nieuw bestaan
op te bouwen. We helpen met zaaigoed en
eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen
voedsel kunnen verbouwen.

Wat kunt u bijdragen?
Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:

Schoffel, schep en gieter € 12
Zaad en gereedschap € 22
Kruiwagen € 41
Ploeg € 85
Waterpomp op zonnepanelen €1.240

Help Vastenactie Bisdom Roermond mensen
onderweg te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie Bisdom Roermond:

NL21 INGB 0003 0000 46 t.n.v. Vastenactie bisdom
Roermond. Of scan de QR-code met de mobiele
telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.
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