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Kerst: een tijd van hoop voor allen

Beste missievrienden,

Het is bijna kerst - een tijd van vreugde, verbondenheid en hoop. Terwijl wij
ons opmaken om dit feest te vieren met onze dierbaren, Rlinkt er ook een
dringende oproep tot ons vanuit de donkerste hoeken van onze wereld. Want
hoe meer licht en liefde wij delen, hoe breder de cirkel van zegening zich
uitbreidt. Laten we daarom niet alleen onze blik richten op hen die materiéle
hulp nodig hebben, maar ook op hen die verlangen naar de boodschap van Gods
onvoorwaardelijke liefde.

"Juicht voor de Heer, aarde alom! Dient de Heer met verblijden, Romt voor zijn
aanschijn met jubel. Beseft het: de Heer is God; Hij schiep ons, wij horen aan
Hem, zijn volk - Hij weidt het als schapen.” (Psalm 100, 1-3) Tijdens Kerstmis
vieren we het geschenk van Jezus, onze Goede Herder, die ons leidt en
beschermt. Het is deze boodschap van liefde die het Missiebureau zo vurig wil
uitdragen, zowel hier als over de hele wereld.

Zoals paus Franciscus ons inprent: "Wanneer we iets goeds doen voor anderen,

breiden we de grenzen van ons hart uit.” Dat is het onderliggend principe van
het werk van het Missiebureau - een missie die reikt tot ver over onze eigen
gemeenschap heen.

Met toewijding en liefde zetten wij ons in voor Rinderen en gezinnen op
pleRken waar de nood het grootst is. Maar ook in ons eigen land, waar deze

boodschap van hoop en troost soms op de achtergrond is geraakt, maar meer
dan ooit verteld en gehoord dient te worden.

Het is onze diepe roeping om voor deze Rwetsbare mensen een lichtpunt te
zijn, nu en in de toekomst. Uw steun, zowel financieel als in gebed, is hierbij
onmisbaar. Niet alleen in deze kersttijd, maar ook in de jaren die volgen. Want
ondanks alle uitdagingen die op ons afkomen, blijven wij vastberaden om dit
licht te laten schijnen, zodat niemand in de kou hoeft te staan.

Stel u eens voor wat uw gift en gebed kunnen betekenen voor hen die het
hardst worstelen - de Rracht om weer op te staan, de hoop op een betere
toekomst. Dit zijn geen vage verhalen, maar concrete levens die u kunt
veranderen door uw betrokkenheid. Samen Runnen wij een wereld bouwen
waarin het licht van hoop nooit dooft, zelfs in de donkerste uren.

Want Rerst is bij uitstek een tijd om te geven en te delen. Laten wij ons hart
openen voor hen die het meest Rwetsbaar zijn. Door onze daden van
barmhartigheid, en de kracht van ons gebed, zullen wij het antwoord zijn op de
wanhoop van hen die hopen op een teken van Gods liefde. En wat kan er mooier
zijn dan dat - een wonder van Rerst dat blijft voortleven, zelfs als de
Rerstballen allang opgeborgen zijn?

Ik nodig u van harte uit om vandaag al uw steentje bij te dragen, in welke vorm
dan ook. Samen Runnen wij het licht van Christus doen schijnen over allen die



in duisternis leven. Laten wij Rerst maken tot een tijd van onvergetelijke hoop
en troost. Voor hen en voor onszelf.

Met een dankbaar hart en een vurige wens voor
een gezegend Rerstfeest,

Elianne van den Heuvel - van der Hoeven,
directeur Missiebureau

Adventsactie

Voedzame gewassen voor gezonde families

In veel delen van de wereld hebben ouders moeite om voedzaam voedsel op
tafel te krijgen. Vooral jonge Rinderen lopen risico op chronische
ondervoeding, met mogelijke levenslange gevolgen.

Adventsactie ondersteunt loRale partners die gezinnen leren om gezonde
gewassen te telen met traditionele landbouwmethoden. Zelfgemaakte
compost vervangt kRunstmest en natuurlijke middelen zoals Rnoflook en peper
bestrijden insecten. Bomen zorgen voor biodiversiteit en een verbeterde
bodem, waardoor boeren onafhankelijk worden van dure zaden en
bestrijdingsmiddelen. Dit bevordert veerkracht, gezondere gezinnen en
duurzame landbouw.

Sorghum als superfood op West-Flores

In Indonesié leren boeren sorghum telen, een voedzame graansoort die weinig
water nodig heeft. Ze ontvangen de zaden ervan en leren er gerechten mee te
bereiden, zodat hun Rinderen gezond Runnen eten.

Terug naar traditionele landbouw in Guatemala

In Guatemala herontdekken boeren het eeuwenoude milpa-systeem. Hierbij
verbouwen gemeenschappen samen verschillende gewassen op één stuk land,
dat daarna braak ligt. Het systeem levert een compleet dieet zonder
bestrijdingsmiddelen en houdt de bodem gezond.

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Meer weten? KijkR op www.adventsactie.nl.



http://www.adventsactie.nl/

Een kerstgeschenk dat verder reikt dan je denkt

"Mama, wanneer kan ik weer naar school?" De ogen van de 12-jarige Rohit
stralen als hij zijn nieuwe driewieler ziet. Tot voor kort was hij afhankelijk van
zijn moeder, die hem elke dag twee kilometer door het stoffige dorpspad moest
dragen. Nu staat zijn eigen fiets voor de deur - een bijzonder Rerstgeschenk
dat zijn leven voorgoed zal veranderen.

Rohit is een van de vijftig kinderen in de Indiase regio Nellore die dankzij de
Diocese of Nellore Social Service Society (DNSSS) letterlijk weer in beweging
komt. In tien afgelegen dorpen wachten kinderen als Rohit op hun kans om
weer mee te doen. Om zelfstandig naar school te gaan. Om vrienden te
bezoeken. Om Rind te zijn.

Een driewieler: meer dan vervoer alleen

"Wat deze kinderen nodig hebben is geen medelijden, maar een concrete
opstap naar zelfstandigheid,” vertelt Father Francis Pinnaka, directeur van
DNSSS. Al veertig jaar werkt hij in de regio, waar armoede en sociale
ongelijkheid het dagelijks leven tekenen. "Een driewieler Rost 136 euro. Voor
ons is dat een bedrag - voor deze gezinnen een onbereikbare droom. Maar voor
een kind betekent het vrijheid."

Die vrijheid zien we terug in de glimlach van Rohits moeder. "Vroeger was ik
constant bezorgd,” vertelt ze. "Nu zie ik mijn zoon zelfstandig vertrekken naar
school. Hij heeft vrienden. Hij leert. Hij lacht. Dat is onbetaalbaar."

Rohit is dolbljj met zijn driewieler

Een kerstactie met blijvende impact

Deze kerst kan het Missiebureau met uw hulp vijftig Rinderen als Rohit hun
vrijheid teruggeven. DNSSS zorgt niet alleen voor de driewielers, maar begeleidt
ook de families. Ze trainen ouders, werken samen met dorpsleiders en bouwen
aan een gemeenschap waar ieder Rind meetelt.

De totale kosten van het project zijn 6.800 euro. Dat lijkt veel, maar bedenk
wat het betekent: vijftig Rinderen die weer naar school Runnen.



Geef deze kerst meer dan een geschenk
Terwijl wij ons voorbereiden op de feestdagen, wachten in Nellore vijftig
kinderen op hun Rans. Hun droom is simpel: zelf kunnen bewegen, zelf kunnen
kiezen, zelf Runnen leven. Met uw hulp maken we die droom waar.

« Voor 136 euro geeft u één kind volledige mobiliteit

o Voor 68 euro draagt u bij aan een halve driewieler

o EIR bedrag brengt ons dichter bij het doel

Rohits wereld is voorgoed veranderd door zijn driewieler. Deze kerst kunt u nog
49 Rinderen hetzelfde geschenk geven. Een geschenk dat verder reikt dan u
denkt.

Wilt u bijdragen aan deze kerstactie? Maak uw gift over op NL11 RAB0 0144
1014 08 onder vermelding van Kerstactie Nellore'.
Namens alle Rinderen: dank u wel.

Nieuwe encycliek: Dilexit Nos

Eind oktober heeft paus Franciscus met de encycliek ‘Dilexit Nos’ een diepgaande
analyse gepresenteerd van de hedendaagse samenleving, geworteld in de
spirituele traditie van het Heilig Hart. Precies 350 jaar na de eerste verschijningen
van Jezus aan Margaretha Maria Alacoque, die haar zijn hart toont, plaatst de paus
de goddelijke liefde als fundamenteel antwoord op de uitdagingen van onze tijd.

In een wereld gedomineerd door technologie en materialistisch denken, roept
Franciscus op tot een hernieuwde verbinding met de essentie van
menselijkheid. De encycliek overstijgt de traditionele religieuze discoursen
door persoonlijke spiritualiteit direct te Roppelen aan maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Hij daagt gelovigen uit om Christus' liefde niet louter als
abstract concept te zien, maar als een levend principe van sociale
transformatie.

Als pregnant voorbeeld van deze visie fungeert het leven van zuster Marienie.
Zij was lid van de Congregatie van de Apostolische Karmel in India. Ondanks
haar eigen strijd tegen Ranker wijdde zij haar leven aan de verbetering van de
omstandigheden van voornamelijk moslimvrouwen in de deelstaat Kerala. Haar
werR in het Fatimagiri Social Service Centre, dat zich richtte op noodhulp en
onderwijsprogramma's, belichaamt precies de barmhartige liefde die
Franciscus in zijn encycliek bepleit.

De pauselijke brief analyseert Rritisch de hedendaagse maatschappelijke
vraagstukken: gewapende conflicten, diepgaande sociaaleconomische
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ongelijkheden en de toenemende vervreemding door technologische
systemen. Franciscus presenteert daarbij het Heilig Hart niet als een
sentimenteel symbool, maar als een strategisch referentiepunt voor
maatschappelijke vernieuwing.

Dilexit Nos is meer dan een Rerkelijk document. Het is een strategisch
manifest dat oproept tot een fundamentele herwaardering van liefde als
actief principe. Franciscus nodigt gelovigen uit om voorbij oppervlakkige
verbindingen te gaan en de diepe, veranderende kracht van compassie te
omarmen. Hiermee positioneert hij de Ratholieke traditie als relevante stemin
de complexe dynamiek van de 21e eeuw.

Inspiratiebron: Jan Havlik

Jan Havlik

Jan Havlik werd geboren op 12 februari 1928 in het kleine dorpje Dubovce in het
westen van Slowakije. Op jonge leeftijd voelde Havlik de roeping om zijn leven aan
God te wijden en trad hij toe tot de Vincentianen  de congregatie van de Missie
van de heilige Vincentius a Paulo. Maar net toen hij zijn noviciaat begon, kwam zijn
toewijding onder zware druk te staan.

In 1950, tijdens het communistische regime in Tsjechoslowakije, werd

operatie ‘Akce K’ uitgevoerd. Deze operatie had maar één doel: het volledig
vernietigen van alle mannelijke religieuze ordes. Havlik en zijn medebroeders
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werden opgepakt en onderworpen aan een heropvoedingsprogramma. Na zijn
vrijlating besloot hij niet op te geven en vervolgde hij in het geheim zijn
priesteropleiding, terwijl hij als arbeider in Nitra werkte. Maar de vervolging
stopte niet. In 1951 werd Havlik opnieuw gearresteerd en gedurende vijftien
maanden gevangen gehouden. Hij werd gemarteld en viteindelijk beschuldigd
van hoogverraad. Hij Rreeg veertien jaar zware dwangarbeid opgelegd, die
later werd teruggebracht tot tien jaar. Voor Havlik was zelfs de gevangenis
een plek van missie. Hij zei: "Ik voel me hier als een missionaris - geen enkele
missionaris zou zich een beter en uitdagender missiegebied kunnen wensen."

Ondanks de zware omstandigheden, vond hij de kracht om boeken als
‘Integral Humanism’ van Jacques Maritain te kopiéren en onder zijn
medegevangenen te verspreiden. Zijn stille, verborgen geloofsgetuigenis
zette velen aan om Rracht te vinden in God. Maar deze overtuiging had een
prijs. In 1958 werd hij opnieuw aangeklaagd omdat hij zijn geloof deelde met
andere gevangenen, waardoor zijn straf werd verlengd. De jarenlange
martelingen en vernederingen eisten uiteindelijk hun tol. Havlik werd ernstig
ziek en opgenomen in diverse psychiatrische ziekenhuizen en gevangenissen,
tot hijin 1962 eindelijk vrijgelaten werd. Maar de wonden van zijn lijden
hadden hun sporen achtergelaten. Hij overleed op 27 december 1965 en werd
slechts 37 jaar.

Havlik's leven herinnert ons aan de veerkracht van de menselijke geest en het
geloof. Zijn verhaal spreekt tot ons over de diepte van overgave, zelfs als alles

lijkt te mislukken, als je alles ljkt te verliezen - behalve je geloof . Havlik
werd op 31 augustus jongstleden zalig verklaard in Sastin in Slovakije. Het
was een erkenning voor zijn leven, zijn lijden en zijn onwankelbare trouw aan
God.

Vandaag de dag is Jan Havlik een inspiratiebron voor moed en geloof, niet
alleen voor de Vincentianen, maar voor iedereen die hoop zoekt om door te
gaan, wat er ook gebeurt.

Hulpactie Beit-el-Nour in Beiroet

Het Missiebureau ontving recent een dringende hulpvraag van het Beit-el-Nour
opvanghuis in Beiroet, waarmee al langere tijd goede contacten worden onderhou
den. Robert Caracache, directeur van het opvanghuis, schreef ons: “Elke dag k

omen mensen in wanhoop aankloppen bij onze centra, kerken en scholen, in de
hoop onderdak en hulp te vinden.” In een tijd van opnieuw escalerend geweld in Liba
non, vraagt dit huis dringend om steun om de vele vluchtelingen te helpen die er
dagelijks hun toevlucht zoeken.

Beit-el-Nour is een christelijke lekenorganisatie die hulp biedt aan mensen,
ongeacht hun religieuze achtergrond. Georges Bacouni, aartsbisschop van het
Grieks-katholieke bisdom Beiroet en Byblos en erevoorzitter van Beit-el-Nour,
benadrukt dat Libanon al vele tragedies heeft doorstaan. Hij doelt daarmee op
de burgeroorlog van 1975 tot 1990, de verwoestende explosie in de haven
van Beiroet in 2020 en de huidige situatie. Ondanks deze opeenvolging van
crises blijven de Libanezen proberen hun leven op te bouwen en anderen te
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Dringende hulpbehoeften

Met de winter voor de deur staat het opvanghuis voor grote uitdagingen. Er
zijn acute tekorten aan essentiéle winterkleding zoals dekens, sokken en
truien, terwijl ook de voorraad medicijnen en medische benodigdheden
Rritisch laag is. Het opvanghuis, dat voedselpakketten probeert te
verstrekken aan zoveel mogelijk vluchtelingen, kampt bovendien met ernstige
voedselteRorten. Daarnaast hebben vooral vrouwen en meisjes dringend
hygiénekits nodig om hun waardigheid te kunnen behouden onder de
moeilijke omstandigheden.

Steun ons in deze belangrijke missie en help de vluchtelingen in Libanon door
een donatie te doen via rekeningnummer NL11 RABO 0144 1014 08 t.n.v.
Missiebureau Roermond o.v.v. Libanon.

Het bestuur en het team
van het Missiebureau
wensen u allen een
/alig Kerstmis en een
Gezegend Nieuwjaar

Raketten treffen het centrum van Beiroet

helpen. Het Beit-el-Nour opvanghuis weerspiegelt die veerkracht door dag in
dag uit vluchtelingen op te vangen, ongeacht hun achtergrond.

Onze partners ter plaatse doen er alles aan om hulp te bieden, maar de nood
is enorm en de middelen beperkt. Het Missiebureau heeft in het verleden een

warme band opgebouwd met Beit-el-Nour en steunt ook nu hun %\
inspanningen om levensreddende hulp te bieden aan hen die alles hebben % %%%\m

moeten achterlaten.
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