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MISSION

Het Missiebureau wenst u een Zalig Kerstmis 
en een Gezegend Nieuwjaar



 

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar nemen we 
u mee naar Andhra Pradesh in India. Andhra 
Pradesh is de noordelijkste staat van Zuid-India. In 
dit 275.000km² grote gebied wonen ruim 53 
miljoen mensen in een schilderachtig landschap 
met indrukwekkende rotsformaties, meren en 
heuvellandschappen. 

Dankzij bijdragen van donateurs van het 
Missiebureau zijn onlangs in de plaatsen Mandapeta 
en Yeditha twee naaiateliers gerealiseerd. Deze 
ateliers zijn meer dan alleen opleidingsplekken: ze 
staan symbool voor nieuwe mogelijkheden voor 
en zelfontplooiing van vrouwen en meisjes in deze 
gemeenschap.

Binnen de muren van deze centra ontstaat er iets 
bijzonders. Vrouwen en meisjes, velen van hen 
voorheen zonder uitzicht op een baan, leren nu 
de fijne kneepjes van het kleermakersvak. Deze 
vaardigheden bieden hun niet alleen een bron van 
inkomen, maar ook een gevoel van eigenwaarde en 
zelfstandigheid. Ze leren hoe ze met stof en draad 
hun eigen unieke creaties kunnen maken, van 
eenvoudige kledingstukken tot meer complexe 
ontwerpen. Deze nieuwverworven kennis opent 
deuren naar een betere toekomst, niet alleen voor 
henzelf, maar ook voor hun families.

Het effect van deze centra reikt verder dan alleen 
het leren van een vak. Ze creëren een gemeenschap 
van vrouwen die elkaar steunen en inspireren. In 
deze ruimtes delen ze verhalen, dromen en 
vieren ze samen hun successen. Het is een plek 
waar vertrouwen groeit en waar elk succes, hoe 
klein ook, gevierd wordt. 

Exploitatie delfstoffen in Congo: 
een ethische uitdaging

Kopermijn in Congo

Naaiateliers in Andhra Pradesh

De opening van de naaiateliers 

Het Missiebureau Roermond heeft onlangs een
rapportage van dit project ontvangen; een 
document dat de voortgang en de positieve impact 
van deze centra op de gemeenschap gedetailleerd 
weergeeft. Dit rapport is een getuigenis van de 
mogelijkheden die ontstaan wanneer we 
investeren in het onbenutte potentieel binnen 
dergelijke gemeenschappen. De naaiateliers zijn 
een levend voorbeeld van hoe gerichte steun en 
opleiding een fundamentele verandering kunnen 
teweegbrengen in het leven van velen.

In Congo, een land dat rijk is aan natuurlijke 
hulpbronnen als coltan en kobalt, treedt een 
paradox op. Deze mineralen zijn cruciaal voor de 
technologische vooruitgang in het Westen, maar 
hun exploitatie leidt tot ernstige sociale en 
ecologische problemen. Paus Franciscus herinnert 
ons in zijn brief ‘Laudate Deum’ eraan dat onze 
omgang met de natuur en haar hulpbronnen diep 
verweven is met de waardigheid van het menselijk 
leven. Hij spreekt over klimaatverandering als een 
structurele zonde, een reflectie op de onrechtvaar-
digheden die voortkomen uit onze huidige 
economische en technologische modellen. 
 
In Congo leidt de strijd om controle over deze 
hulpbronnen tot gewapende conflicten, met 
verwoestende gevolgen voor zowel mens als milieu. 
De paus bekritiseert de technocratische 
benadering, waarbij natuurlijke hulpbronnen als 



onbeperkt en louter instrumenteel worden gezien. 
Deze visie draagt bij aan de uitbuiting en 
vernietiging van ecosystemen, zoals duidelijk 
zichtbaar is in de Congolese regenwouden.
 
Franciscus benadrukt ook de noodzaak van een 
verantwoordelijke en ethische benadering van 
mijnbouw en het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen. Dit resoneert met de oproep 
van aartsbisschop Marcel Utembi Tapa van 
Kisangani,voorzitter van de Congolese bisschoppen-
conferentie, aan milieuactivisten en 
mensenrechtenverdedigers om aandacht te 
besteden aan de situatie in Afrika. De vernietiging 
van regenwouden in Congo is niet alleen een lokaal 
probleem, maar is ook medeveroorzaker van de
wereldwijde klimaatverandering.
 
De ironie dat de exploitatie van hulpbronnen, 
bedoeld om onze ecologische voetafdruk te 
verkleinen, leidt tot ernstige milieuschade en 
sociale onrechtvaardigheid, wordt door de paus 
onderstreept. Hij roept op tot een diepgaande 
heroverweging van onze afhankelijkheid van deze 
hulpbronnen en de wijze waarop ze worden 
gewonnen.
 
In de aanloop naar de verkiezingen in Congo 
benadrukt Utembi Tapa de rol van de katholieke 
Kerk in het bevorderen van onderwijs. Dit sluit aan 
bij de visie van de paus op de noodzaak van 
culturele veranderingen, die beginnen bij 
persoonlijke transformatie en uitmonden in 
politieke oplossingen.
 
Samenvattend: de situatie in Congo weerspiegelt de 
complexe relatie tussen natuurlijke hulpbronnen, 
milieu, sociale rechtvaardigheid en wereldwijde 
afhankelijkheid. De inzichten uit ‘Laudate Deum’ 
versterken de oproep tot een meer ethische en 
duurzame benadering van mijnbouw en natuurlijke 
hulpbronnen. Terwijl we streven naar een groenere 
toekomst, is het essentieel dat we de bron van onze 
hulpbronnen niet negeren en streven naar een 
verantwoordelijke omgang met onze planeet en 
haar bewoners.

De Klimaatbrief ‘Laudate Deum’ is 
nu ook in het Nederlands 

vertaald en te lezen via 
www.missiebureau.nl/laudatedeum

In de vele afgelegen missiegebieden wereldwijd 
is de nood aan jonge, toegewijde priesters hoog. 
Daarom zet het Missiebureau Roermond zich in 
voor de opleiding en vorming van priesters. Deze 
mensen zijn essentieel voor het verspreiden van het 
geloof, het faciliteren van ontmoetingen met Jezus 
Christus en het dichterbij brengen van Gods konink-
rijk.

Voor een bijdrage van slechts € 23 per maand 
kunt u een seminarist in een missieland helpen 
zijn droom te verwezenlijken. Deze jonge mannen, 
geselecteerd in samenwerking met hun seminaries, 
komen uit situaties waarin zijzelf, hun families en 
de lokale Kerk, de studiekosten niet kunnen dragen. 
Uw steun biedt hun de kans om te studeren en uit 
te groeien tot ware herders. 

Kunt u niet het hele jaar een seminarist 
sponsoren? Wees gerust, elke gift is waardevol. Ook 
een algemene donatie draagt bij aan de opleiding 
van nieuwe priesters en versterkt de Kerk wereld-
wijd.

Ondersteun een roeping! Neem contact met ons op 
voor meer informatie.

Sponsorprogramma 
priesterstudenten



 
 

U kunt al helpen door ons werk mee te nemen in 
uw gebed. Wilt u ons ook financieel ondersteu-
nen? Bij deze Mission zit een formulier ‘eenmalige 
gift’ dat u kosteloos via de antwoordenvelop aan 
ons kunt terugsturen. 
Uiteraard kunt u uw gift ook aan ons overmaken 
via internetbankieren: Missiebureau Roermond  
NL11 RABO 0144 1014 08 o.v.v. Mission no.6.

Of gebruik de QR-code 
die hier staat afgebeeld:

Wilt u ons werk ondersteunen?

Via een Zoom-verbinding kregen we onlangs de  
gelegenheid om te spreken met pater Anthony 
Ndang. Als missionaris van Mill Hill is hij de 
drijvende kracht achter een belangrijk project, 
gesteund door Missiebureau Roermond, dat zich 
inzet voor het onderwijs van ontheemde 
kinderen in Bamenda, een stad in het noordoosten 
van Kameroen. In dit gesprek praat de pater over 
zijn persoonlijke ervaringen en inzichten over dit 
levensveranderende initiatief, waarvan we in deze 
nieuwsbrief enkele fragmenten met u delen.

Pater Ndang, kunt u ons iets vertellen over de 
achtergrond van dit project?
“Zeker. Dit project is ontstaan uit de noodzaak om 
iets te doen voor de vele ontheemde kinderen 
hier in Bamenda. Hun onderwijs is onderbroken 
door de crisis en met de steun van Missiebureau 
Roermond hebben we kunnen ingrijpen om hun 
toekomst te beschermen.”

Hoeveel kinderen heeft het project kunnen 
bereiken?
“We hebben ons gericht op zowel basisschool- als 
middelbare scholieren. In totaal hebben we 120 
kinderen geholpen. We hebben ervoor gezorgd dat 
zowel jongens als meisjes gelijke kansen kregen.”

 Wat waren de hoofdactiviteiten van het project?
“De kern van ons project was het voorzien van de 
kinderen van essentiële leermiddelen. Dit was 
fundamenteel voor hun terugkeer naar school. 
Maar we wilden verder gaan dan dat. We hebben 
ook het schoolgeld voor een aantal van hen 

Dank voor uw 
gebed en steun!

Onderwijs in Kameroen
betaald en psychosociale ondersteuning geboden.”

Wat is de impact van dit project geweest?
“De impact is enorm. Niet alleen zijn kinderen te-
ruggekeerd naar school, maar ze hebben ook een 
vernieuwd gevoel van hoop en doel gekregen. We 
hebben gezien hoe dit project hun zelfvertrouwen 
heeft verhoogd en hen heeft voorbereid op een 
betere toekomst.”

Wat maakt dit project volgens u zo belangrijk?
“Onderwijs is de sleutel tot de toekomst. Door 
deze kinderen onderwijs te bieden, investeren we 
niet alleen in hun individuele toekomst, maar ook 
in de toekomst van onze gemeenschap en onze 
natie. Dit project gaat over het herstellen van hoop 
en het geven van een kans aan hen die het hardst 
getroffen zijn.”

 Hoe ziet u de toekomst van dit project?
“Ik ben hoopvol. De steun die we hebben 
ontvangen van het Missiebureau is 
onmisbaar geweest, en ik hoop dat we deze 
inspanningen kunnen voortzetten. Elk kind dat we 
helpen, is een stap vooruit in de wederopbouw 
van onze samenleving.”

Tot slot, wat wilt u delen met degenen die dit 
project hebben ondersteund?
“Mijn diepste dankbaarheid. Uw steun heeft een 
directe en positieve impact gehad op het leven 
van vele kinderen hier. Samen bouwen we aan 
een toekomst waarin elk kind zijn of haar recht op 
onderwijs kan realiseren.”

De kinderen laten trots hun schoolmaterialenpakket zien


