
Wilt u ons werk ondersteunen?
U kunt al helpen door ons werk mee te nemen in uw gebed. Wilt u ons ook
financieel ondersteunen?  U kunt uw gift ook aan ons overmaken via
internetbankieren: Missiebureau Roermond NL11 RABO 0144 1014 08 o.v.v.
Mission no. 5. 

Of gebruik de QR-code die hier staat afgebeeld:
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Achter de horizon, Memoires van een missionaris
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Medio november verschijnt er een boek van Frans Meulemans, Missionaris van
Mill Hill. Geboren in Amby en opgegroeid in Sittard, vertrok hij als twaalfjarig
jongentje vertrok hij naar het kleinseminarie in Tilburg. Dertien jaar later rondde
hij zijn studie theologie in Londen af. Hij werd priester gewijd in de Sint-
Petruskerk in Sittard, nam afscheid van familie en vrienden, en vertrok als
missionaris naar Afrika. Op zijn oude dag, wonend in Brunssum, heeft
Meulemans dit boek geschreven uit dankbaarheid aan God en aan zijn 

thuisfront, namens wie hij veertig jaar lang in Kameroen gewerkt heeft. In dit
boek deelt hij zijn ervaring van een leven in dienst van de missie van de Kerk.

Wat is de missie van de Kerk?
Missie begon op dat unieke moment dat God in Jezus mens werd. Dertig jaar
later verklaarde Jezus zijn zending in de synagoge van zijn dorp: “Ik ben door
God gestuurd om het goede nieuws aan armen te brengen, gevangenen te
bevrijden, blinden de ogen te openen en onderdrukten hun vrijheid te geven.”
Zijn leven en boodschap veranderde de wereld voorgoed. Bij zijn Hemelvaart
gaf Hij zijn leerlingen de opdracht zijn levenswerk voort te zetten: “Zoals de
Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” Met Pinksteren brak het uur van
de missie van de Kerk aan. Bezield door de Heilige Geest trokken de apostelen
naar de verste hoeken van de toenmalige wereld. Petrus en Paulus gingen naar
Rome, Thomas naar India, Marcus naar Afrika. Sindsdien trekken gelovigen van
elke generatie erop uit om, in het voetspoor van de apostelen, Jezus’ missie
voort te zetten. Missie staat centraal in het leven van de Kerk, missie is zo oud
als de Kerk zelf.

Recente geschiedenis
In de 19de en 20ste eeuw ontstond een missionaire golf van historische
proporties, mede in reactie op ontdekkingsreizen en kolonisatie. Priesters,
zusters en leken zetten zich massaal in om de allerarmsten te helpen en het
Evangelie in woord en daad te verkondigen. In Nederland gold in de jaren 1950:
één op de vijfhonderd katholieken werkte als missionaris in verre landen,
gedragen door een krachtig thuisfront. Voor de oudere generatie is dat
tijdperk nog een levende herinnering; jongeren weten er nauwelijks van. Frans
Meulemans ziet zichzelf als één van de laatste uit die lichting, een kleine
schakel in de achterhoede. Maar de missie van de Kerk gaat door: vandaag de
dag zijn het vooral leden van de Jonge Kerken in Afrika en Azië die het
voortouw nemen.



42 jaar St. Noa's Family: oogsttijd voor jonge vakmensen

Wat bezielt missionarissen?
Tegenwoordig wordt missioneren in sommige cirkels afgedaan als ‘zieltjes
winnen’, als het vervangen van de ene religie met de andere. Dat is een
kwalijke karikatuur! Dit boek leert ons iets geheel anders, toont de lezer wat
missionarissen écht drijft. Geïnspireerd door Jezus’ messiaans doel willen zij
niets liever dan mensen helpen in alle facetten van hun leven, hen verlossen
naar ziel en lichaam. Het gaat hen om de bevrijding van de hele mens. Het
Evangelie verkondigen is niet enkel een zaak van woorden, maar vooral van
daden: zieken genezen, onwetendheid bestrijden, opkomen voor de
menselijke waardigheid. Onderwijs en gezondheidszorg gaan hand in hand
met evangelisatie. Natuurlijk zijn ook preken, catechese en pastorale
gesprekken deel van de verkondiging. Ieder mens heeft het recht om Jezus te
leren kennen, Gods liefde te ervaren en met Hem door het leven te gaan.
Ontroerend om de reactie te lezen van mensen uit een afgelegen, vergeten
dorp: “Waarom bent u niet eerder gekomen? Voor onze ouders en anderen
komt u te laat: ze zijn gestorven in onwetendheid. Waarom hebben we er zo
lang op moeten wachten?”

Een meeslepend relaas
‘Achter de horizon - Memoires van een missionaris’ leest gemakkelijk: elke
bladzijde vertelt een ervaring of belicht een thema. Het is moeilijk het boek
weg te leggen: steeds nodigt het uit tot verder lezen. Wat ooit ver weg leek,
komt ineens heel dichtbij.

Missionair bewustzijn vandaag
De memoires van Frans Meulemans herinneren ons eraan dat missie geen
afgesloten hoofdstuk is. Wij allen zijn geroepen om missionair te leven, in elke
omstandigheid, waar we ons ook bevinden. Missie is niet alleen iets van verre
landen, maar een opdracht voor iedere gelovige, hier en nu.
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Boekpresentatie
Op woensdag 12 november om 19.30 uur vindt in de refter van de
bisdomgebouwen aan de Roermondse Swalmerstraat  de boekpresentatie
plaats. Voor deze bijzondere gelegenheid is Fr. Anthony Chantry, nationaal
directeur van Missio in Engeland en Wales, aanwezig. Net als pater Meulemans
is hij lid van de Mill Hill Missionarissen. Hij zal die avond het eerste exemplaar
van het boek in ontvangst nemen.

Aanmelding voor de presentatie is noodzakelijk en kan via
info@missiebureau.nl of via 0475-386865. Graag uiterlijk vóór 8 november.



Waar lokale middelen tekortschieten, vormen trouwe gevers in Nederland de
schakel die dromen werkelijkheid doen worden. Iedere bijdrage zorgt ervoor dat
een kind niet alleen naar school kan, maar ook de kans krijgt om af te studeren
en een zelfstandig bestaan op te bouwen.
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Afgelopen week vierde St. Noa's Family in Naluvule (Wakiso, Oeganda) zijn 42e
verjaardag met een feest vol zang, dans en dankbaarheid. Het hoogtepunt was
zonder twijfel de trotse glimlach van jonge mensen die hun diploma in ontvangst
mochten nemen. Wat begon als een eenvoudig initiatief om verlaten kinderen op te
vangen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een thuis waar liefde, zorg en
onderwijs de weg wijzen naar zelfstandigheid.

De afgestudeerden van dit jaar tonen aan waar St. Noa's Family werkelijk voor
staat. Voor hen betekent een diploma veel meer dan een bewijs van kennis. Het is
een sleutel die deuren opent naar werk en inkomen, naar een leven waarin zij niet
langer afhankelijk zijn, maar juist kunnen bijdragen aan hun gemeenschap. Met
opleidingen in vakgebieden als techniek, zorg, catering en ICT kunnen zij voet aan
de grond krijgen op de arbeidsmarkt van Kampala en ver daarbuiten. Hun succes
is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een bron van hoop voor hun
families, die dankzij hun inzet schoolgeld en basisvoorzieningen kunnen
bekostigen.

Veel jongeren geven hun kansen door. Wie eenmaal de weg heeft gevonden,
komt vaak terug als mentor of begeleider om de volgende generatie dezelfde
richting te wijzen. Zo ontstaat een cirkel van mogelijkheden die begint met
opvang en eindigt met een volwassen vakmens die de gemeenschap versterkt.

Dat dit mogelijk is, danken we aan de droom en de vasthoudendheid van pater
Piet Hooyschuur. In een tijd van oorlog en onzekerheid koos hij ervoor om bij de
kinderen te blijven en hen een toekomst te geven. Zijn geest van nabijheid en
trouw leeft voort in ieder diploma dat wordt uitgereikt.

Achter elk succesverhaal schuilt echter nog een andere stille kracht: de
donateurs. Dankzij het financieel adoptieproject van het Missiebureau hebben
talloze kinderen een opleiding kunnen volgen die hun toekomst heeft veranderd.

Een stralende pater Piet temidden van de gediplomeerden.



De paus onderstreept dat burgers altijd beschermd moeten worden, ongeacht
de omstandigheden. Hij spreekt over het onaanvaardbare leed van mensen die
ontheemd zijn geraakt, die geen toegang hebben tot schoon water of medische
hulp en die in angst leven om hun dierbaren te verliezen. Zijn oproep tot
onmiddellijke toegang voor humanitaire hulp en veilige doorgangen voor
voedsel en medicijnen weerspiegelt zijn overtuiging dat barmhartigheid en
menselijkheid nooit mogen wijken voor geweld.

Een ander belangrijk punt in zijn boodschap is de vrijlating van alle gegijzelden.
Voor de paus is dit geen kwestie van politiek, maar van menselijkheid: de pijn
van families die in onzekerheid verkeren, vraagt om een concreet en spoedig
antwoord.

Telkens weer roept paus Leo op tot een staakt-het-vuren. Niet om
standpunten te steunen of te veroordelen, maar om ruimte te scheppen voor 
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De wapens zwijgen, laat de mensen leven

St. Noa's Family is meer dan een opvanghuis. Het is een plek waar kinderen
kansen krijgen om te groeien en waar donateurs, vaak op grote afstand,
onmisbare partners zijn in dat proces. 42 jaar geschiedenis, maar bovenal: 42
jaar toekomst die telkens opnieuw begint met één kind, één diploma, één leven
dat opbloeit.

Steun het financieel adoptieproject
Met een maandelijkse bijdrage van 25 euro kunt u een kind van St. Noa's Family
direct ondersteunen. Uw gift maakt onderwijs toegankelijk. 
Wilt u ook meehelpen? Neem contact op met het Missiebureau of bezoek onze
website voor meer informatie over het financieel adoptieproject.

Paus Leo XIV over Israël en Gaza

Tijdens recente ontmoetingen heeft paus Leo XIV opnieuw zijn diepe
bezorgdheid uitgesproken over de situatie in Israël en Gaza. Zijn woorden zijn
geen politieke stellingname, maar een dringend appel om te kijken naar de
menselijke dimensie van het conflict.

Hij wijst op het lijden van talloze gezinnen, kinderen en ouderen die midden in
het geweld gevangen zitten en die dagelijks moeten leven zonder zekerheid
over voedsel, medische zorg of veiligheid.

“De weg naar vrede loopt altijd langs het respect voor de
waardigheid van iedere man, vrouw en kind.”



10 11

Rozenkrans voor de Vrede 
Tijdens een van zijn audiënties kondigde de paus een nieuwe stap aan: een
wereldwijde uitnodiging om in de maand oktober dagelijks de rozenkrans te
bidden voor vrede. Gelovigen worden gevraagd dit persoonlijk, in het gezin en
in de gemeenschap te doen.

Hiermee laat de paus zien dat vrede geen abstract ideaal is. Het gaat om de
concrete omstandigheden van mensen: gezinnen die veiligheid nodig hebben,
kinderen die onderwijs verdienen, zieken die zorg behoeven, vluchtelingen die
een thuis zoeken.

Zoals hijzelf, in lijn met zijn voorgangers, vaak heeft benadrukt: “Vrede is niet
louter de afwezigheid van conflict, maar een gave van God, een vrucht van
gerechtigheid, dialoog, barmhartigheid en liefde.”

Vandaag, nu oorlogen de wereld verscheuren en het menselijk lijden toeneemt,
krijgt ook het gebed een nieuwe diepte.

Als Missiebureau willen wij deze oproep tot vrede en barmhartigheid
doorgeven aan onze lezers. We worden uitgedaagd om niet weg te kijken, maar
ons in gebed, solidariteit en daden van naastenliefde te verbinden met allen die
lijden. Vrede begint niet ver weg, maar groeit in elke daad van
medemenselijkheid hier en nu.

dialoog en vrede. Voor hem betekent vrede niet slechts het zwijgen van de
wapens, maar de mogelijkheid voor mensen om hun leven opnieuw op te bouwen,
kinderen naar school te laten gaan en gemeenschappen weer adem te laten
halen.

“De weg naar vrede,” aldus de paus, “loopt altijd langs het respect voor de
waardigheid van iedere man, vrouw en kind.” Met die woorden herinnert hij de
wereld eraan dat er achter cijfers en nieuwsberichten gezichten schuilgaan:
moeders die rouwen, kinderen die bang zijn, vaders die tevergeefs hun gezin
proberen te beschermen.

Maria, Koningin van de Vrede
Naast zijn oproep tot humanitaire hulp en bescherming van burgers heeft paus
Leo XIV de gelovigen ook uitgenodigd om zich op spirituele wijze te verbinden
met de mensen die lijden in de regio. Op de feestdag van het Koningschap van
Maria, 22 augustus, riep hij de wereldwijde Kerk op tot een dag van gebed en
vasten voor vrede.

Met de woorden: “Maria, Koningin van de Vrede, bid dat de volkeren de weg naar
vrede mogen vinden”, herinnerde hij eraan dat vrede niet enkel een politieke of
diplomatieke taak is, maar ook een geestelijke opdracht. Maria wordt daarbij
voorgesteld als een moederlijke voorspraak, die de Kerk helpt de weg van
verzoening en medeleven te vinden.

De oproep vond wereldwijd weerklank: bisschoppenconferenties, religieuze
gemeenschappen en gelovigen in alle delen van de wereld sloten zich aan. Het
gebed en de eenvoudige daad van vasten vormen een teken van solidariteit, een
manier om stil te staan bij het lijden van anderen en om het verlangen naar vrede
concreet gestalte te geven.

 “Vrede is niet louter de afwezigheid van conflict, maar
een gave van God, een vrucht van gerechtigheid,

dialoog, barmhartigheid en liefde.”



Koester een kind, bouw mee aan morgen
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Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze recht op
hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. Omdat
hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een strijd is om te overleven. De
campagne van de 60e Adventsactie staat stil bij deze kinderen.

Wereldwijd kunnen talloze kinderen niet volwaardig meedoen in hun
samenleving. Sommigen hebben een lichamelijke of geestelijke beperking,
anderen trekken rond met hun families zonder vaste verblijfplaats of leven in
extreme armoede.

Maagd Maria, 
Koningin van de Rozenkrans, 
wij vertrouwen ons aan u toe.
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Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar
gemeenschap verdient. Ieder kind doet ertoe en heeft het recht om mee te
doen, om te leren, te groeien en bij te dragen. Daarom zet de jaarlijkse
Adventsactie van de Nederlandse katholieke gemeenschap zich in voor
kinderen die nu nog worden buitengesloten. Met lokale partners zorgt
Adventsactie ervoor dat deze kinderen wél naar school kunnen, dat zij wél
medische zorg krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap.

Water en groente in Nicaragua 
Gebrek aan water is een van de belangrijkste oorzaken van honger en ziekte op
het platteland van Chinandega, Nicaragua. De aanleg van een waterput en
moestuinen bij basisscholen helpt de gezondheid van kinderen - en hun
families - te verbeteren. En dat komt hun schoolprestaties dan weer ten goede.
Adventsactie steunt de aanleg van de waterput en moestuinen; partner
ADENOCH zorgt voor de uitvoering ter plaatse.

Onderwijs en begeleiding in Kameroen 
In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen voor
kinderen met een beperking. Ze worden bovendien vaak actief buitengesloten
en blijven noodgedwongen thuis. Stichting Bethlehem zorgt onder meer voor
toegang tot onderwijs, voor medicatie, behandelingen en operaties en waar
nodig voor een prothese of rolstoel. Zo kunnen de kinderen volwaardig
meedoen!

Scholing voor nomadenkinderen in India 
In India leven 15 miljoen nomaden. De meesten zijn analfabeet en hebben geen
vast werk. Hun kinderen gaan nauwelijks naar school. Een van de belangrijkste
programma’s van onze partner Tent is overbruggingsonderwijs in speciale
scholingscentra; het bereidt de kinderen voor op regulier onderwijs.

Maak van de 60e verjaardag van Adventsactie een groot feest! 
U kunt ervoor zorgen dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel mogelijk
kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de kerk of rechtstreeks op
www.adventsactie.nl


